Van de kerkelijk werker
Pastorale gemeente

Altijd dat kruis Een kruis komen we als symbool op vele plaatsten tegen, in kerken, huizen en
sieraden(?!). Het kruis herinnert aan de dood van Jezus. Daarmee is het kruis op Golgotha
middelpunt van leven, geloof en kerk.
Misschien geen aantrekkelijk symbool; het vertegenwoordigt dood, zonde en schuld. Het kruis werpt
zijn schaduw op de toch al donkere kanten van het bestaan. Daarmee is het kruis geen aantrekkelijk
symbool. Maar we kunnen er niet omheen. Om met Paulus te belijden, ‘ik had mij voorgenomen
niets anders onder u te verkondigen dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’ (1 Kor. 2: 2).
Het kruis als kern van ons geloof. Kern van ons bestaan. Want de Gekruisigde troost, bevrijd en geeft
leven. Voor hen die Jezus willen volgen geldt daarom Altijd dat kruis. Om in de tijd voor Goede
vrijdag en Pasen eens te overdenken; op welke manier zien we het kruis terug in wereld en (eigen)
leven?
Een oud en hoopvol lied wil ik meegeven in deze veertigdagentijd;
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Bart van 't Ende

Open dienst

Op 3 maart is de morgendienst een Open dienst met medewerking van Karst de Vries. Hij wil
ons laten kennis maken met verhalen van mensen uit de vervolgde kerk, onze broeders en
zusters die leven in landen waar je geen Christen mag zijn maar het toch zijn!

Het stelt ons ook voor de vraag wat wij zouden doen. En hoe dan? Wat kunnen we nu doen?
Meer vragen dan antwoorden.

We nodigen iedereen uit om op zoek te gaan, eerst naar de vragen en misschien krijgen we
dan ook wel antwoorden.

De collecte in deze dienst is voor: Steun aan vervolgde Christenen.

Na de dienst willen we u uitnodigen om met elkaar koffiedrinken voor in de kerk.

Paasproject: Kiezen voor vertrouwen

De kinderen gaan in de kindernevendienst de verhalen horen die Marcus vertelt over allerlei
gebeurtenissen in Jezus’ leven. Het is de bedoeling dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen
voor ons geloof veel van Gods Zoon leren, net als zijn discipelen die drie jaar lang met Hem
meegaan. Ze waren zo enthousiast toen ze Hem ontmoetten, dat ze zomaar hun werk en hun
thuis achter zich lieten. Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus hun belooft. Er hoort ook
een projectlied bij.

Kampereiland helpt!!!

Kampereiland helpt!! Werkt samen met Kamperveen in het project in Pacureni. 20 januari
werd aandacht besteed dat dit project 25 jaar geleden in gestart. Ds Janos was met zijn vrouw
aanwezig bij dit herdenken. Op zondag werd de kerkdienst geleid door Ds. Versluis, die
predikant was toen het project werd gestart.

Hoe gaan we verder? Janos gaf aan dat goederen, in welke vorm dan ook, heel welkom zijn.
De bewoners kijken altijd uit naar de komst van het transport. Wat volgens hem ook heel
belangrijk is: Het persoonlijk contact. Dat laatste geldt ook voor ons. Daar gaan we weer voor.



Zoals ds Janos Biros zo mooi zei: Er zijn heel veel mooie herinneringen die in onze gedachten.
Maar niet alleen in onze gedachten maar ook in ons hart! Een paar prachtige dagen vol mooie
herinneringen. Voor wat betreft de goederen: Heel belangrijk is op dit moment dat alles
schoon wordt aangeleverd. Er komen steeds meer regels waar we aan voldoen moeten om
goederen naar Roemenié te transporteren.

Activiteiten winterwerk
Zie voor data de website of Appostelapp

We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Het is de bedoeling dat wij goed
kijken en luisteren. We kunnen voor ons geloof veel van Gods Zoon leren, net als zijn discipelen
die drie jaar lang met Hem meegaan. Ze waren zo enthousiast toen ze Hem ontmoetten, dat ze
zomaar hun werk en hun thuis achter zich lieten. Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus
hun belooft.



